
ZENDINGSLAND
In het zuidelijke deel van Afrika is ongeveer 75% van de 

bevolking christen. Zo’n 130 jaar geleden was dat maar 3%. 

Nog steeds komen er elke dag meer dan 30.000 christenen 

bij! Dat kun je je misschien nauwelijks voorstellen! Want bij 

ons wordt de kerk alleen maar kleiner… Nederland hoort met 

Tsjechië en Albanië tot de meest ‘onchristelijke’ landen van 

Europa. Meer dan 60% van de Nederlanders noemt zichzelf 

geen christen. Dat was honderd jaar geleden heel anders!

Vanuit Nederland is en wordt in Afrika veel zendingswerk 

gedaan. Want hoewel de kerk daar groeit, zijn er nog heel 

veel mensen die nog nooit over de Heere Jezus gehoord 

hebben. Maar je snapt inmiddels dat er ook in Nederland zelf 

veel mensen zijn die nog niet bereikt zijn met het evangelie. 

Wat dat betreft, is Nederland net zo goed een zendingsland 

als bijvoorbeeld Egypte.

Werk aan de winkel dus. De Heere Jezus 

heeft aan de kerk de opdracht gegeven 

om ‘al de volken’ over Hem te vertellen 

(Mattheüs 28:19). Ook jij mag daarbij 

betrokken zijn: in ieder geval door jouw 

gebed, maar misschien ook door zelf 

zendings- of evangelisatiewerk te gaan 

doen. Vergeet daarbij niet dat wij in het 

Westen veel kunnen leren van de kerk in 

bijvoorbeeld Azië en Afrika. Dat is een 

extra reden om betrokken te zijn bij wat 

God aan het doen is door Zijn wereldwij-

de kerk!

HET EVANGELIE IS 
VOOR IEDEREEN

LES 11 WAT IS HET KONINKRIJK VAN GOD?
HET GROEIT WERELDWIJD

JEZUS: MENS ONDER  
DE MENSEN
-  geboren als baby
- Hij had broers, zussen, 

ouders
- Hij was soms moe
- kende verdriet
- was soms bang
- had Zijn vrienden nodig

JEZUS: HELEMAAL MENS
maar: zónder zonde!

JEZUS: 100% MENS
- Hij is betrokken op je leven 
- Hij weet welke vragen je 

kunt hebben
- Hij weet wat je voelt, ook  

als het leven pijn doet
- Hij kent je worsteling  

en twijfel

JEZUS: MENS VOOR JOU!
Jezus kwam in de blubber van 
het bestaan, vernederde zich, 
was arm, doodsbang, had 
verdriet, werd geslagen, had 
pijn, gaf zich… voor jou!

Things to do
Kijk naar dit filmpje van de Gereformeerde Zendings-
bond (GZB).

notities

Bijbeltekst
Hebreeën 2:17-18

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonden van het volk te verzoenen.
Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. (HSV)

Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartig en betrouwbaar hoge-priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld,  het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. (NBV21)

Kort en 
krachtig Woorden 

voor jou
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BIJBELSTUDIE   Jezus’ opdracht 
Als het gaat over zending en evangelisatie wordt vaak verwezen naar 
Mattheüs 28:16-20. Daar lezen we welke opdracht de Heere Jezus bij 
Zijn hemelvaart aan Zijn discipelen geeft. Zeg ook maar: die Hij aan 
ons en aan heel de kerk geeft! Probeer aan de hand van deze verzen 
te formuleren wat Jezus zou antwoorden aan mensen die het 
volgende zeggen:

a  ‘Als je zending of evangelisatie gaat doen, moet je een heel sterk 
geloof hebben.’

B ‘Iedereen moet zelf weten waarin hij gelooft.’

C ‘Je moet niet teveel van zendingswerk verwachten.’

DOORDENKEN      

L T W G E L D A G U

O G E M E E N T E K

A B C X Y Z Q R Z A

C O B T G E L O O F

O G E B E D F F N E

N V R J D A P R D I

T U O L U M N O H Z

A V E R L A N G E N

C A P E D Z Q U I C

T M A L U M O E D E

EVEN PRAKTISCH
Wat heb je nodig?
In de zending werken, dat doe je niet 
zomaar. Daar heb je wel een aantal 
dingen bij nodig. Wat bijvoorbeeld?  
Het kan een heel gepuzzel zijn…
1. Neem een minuut de tijd om dingen 

te verzinnen die je volgens jou nodig 
hebt om in de zending te kunnen 
gaan werken.

2. In deze woordpuzzel zitten tien 
dingen verborgen die je nodig hebt 
om in de zending te werken. Zoek  
ze op!

3. Is er veel verschil met de woorden die 
je bij 1 hebt opgeschreven?
O Welke (soort) woorden mis je in 

de puzzel?
O Welke (soort) woorden had je zelf 

niet opgeschreven?

Zending omgekeerd
Vanuit Nederland doen wij ‘zendingswerk’ in Egypte. Dat betekent dat we de kerk van Egypte helpen 
om het evangelie van Jezus Christus te delen. Wat dat inhoudt, weten ze in Egypte heel goed. Ze 
hebben bijvoorbeeld een goede theologische opleiding voor zendingswerkers. Iemand die daaraan 
gestudeerd heeft, is Amir. Hij heeft een paar jaar met zijn vrouw zendingswerk gedaan in Irak. Met de 
kerk daar hebben ze in die tijd prachtig werk kunnen doen, ook al waren de omstandigheden soms 
heel moeilijk. Hij heeft zelfs een keer een bomaanslag overleefd…
Terug in Egypte praat hij met een groep Nederlandse predikanten die daar te gast zijn. De predikanten 
vertellen dat de kerk in Nederland steeds kleiner wordt en dat in heel Europa de christenen een 
minderheid gaan vormen. Amir reageert dat hij dat sterk vindt lijken op de situatie van christenen in 
Egypte. De meeste mensen in Egypte zijn moslim; ook hier vormt de kerk een minderheid. Wat dat 
betreft kan de kerk in Nederland wel wat leren van de kerk in Egypte, denkt hij. Hij zou haar onder 
andere iets kunnen vertellen over hoe je omgaat met moslims…
Amir heeft een idee: als de Nederlandse predikanten  in plaats van een zendeling weg te sturen de 
wereld in - hem nu eens uitnodigen om een paar jaar in Nederland als zendeling te werken. Want de 
kerk in Nederland heeft mensen uit de wereldkerk nodig, vindt hij. Zeg maar: zending omgekeerd!

Om over door te praten
1. Wat zou jij de Nederlandse predikan-

ten adviseren? Moeten ze op het 
voorstel van Amir ingaan?

2. Wat zou de kerk in Nederland in het 
algemeen kunnen leren van andere 
kerken in de wereld, denk je? 

3. Hoe kan de kerk in Nederland bijvoor-
beeld kerken in Afrika helpen bij de 
verspreiding van het evangelie?

BIJBELTEKST
Psalm 96:2-3

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,

breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,

onder alle volken van Zijn wonderen. (HSV)

Zing voor de HEER, prijs zijn naam,

verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,

aan alle naties zijn wonderdaden. (NBV21)
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ENTHOUSIAST
Het verhaal maakte grote indruk. Een 18-jarige jongen in 

India vertelde dat hij vier jaar geleden tot geloof in Jezus 

was gekomen. Sinds die tijd had hij het thuis erg moeilijk.  

‘Mijn ouders willen dat ik het geloof in Jezus opgeef. Ik kan 

krijgen wat ik wil, als ik Jezus maar verlaat. Maar dan zeg ik: 

“Jezus is alles voor me. Als jullie me wegsturen, zal ik gaan, 

maar ik geef Jezus niet op.”’

Waarom wilde deze jongen niet doen wat zijn ouders van 

hem vroegen? Omdat hij geloofde in God. Dat wil zeggen: 

de God van Israël die heeft gezegd: ‘Vereer naast Mij geen 

andere goden’ (Exodus 20:3). Meedoen met de afgoden van 

zijn ouders, dat wilde deze tiener dus niet meer. Zelfs niet 

als hij daardoor alles zou kwijtraken.

Gelukkig is het voor ons makkelijker om in God te geloven. 

Alhoewel… soms moet jij óók kiezen. Waarschijnlijk niet 

tussen je ouders en God. Maar misschien wél tussen je 

vrienden en God, of tussen je populariteit en God – tussen 

de makkelijke en de moeilijke weg. Jezus heeft gezegd dat 

geloven in Hem vervelende consequenties kan hebben, 

omdat niet iedereen jouw geloof zal waarderen. Hopelijk 

ben je dan nog nét zo enthousiast over Jezus als die 

jongen in India.

Woorden 

voor jou

Things to do
Ga naar de website van Open Doors. Zoek op de pagina 
naar de Ranglijst Christen-
vervolging. Kies één land uit en schrijf er iets over op. 
Naam land:

Plaats op de ranglijst:

Waaruit bestaat de vervolging (‘aanjagers van vervolging’)? 

Is je nog iets opgevallen?

NB – Voor als je deze woorden tegenkomt: ‘tribale vijandigheid’ = vijandigheid tussen verschillende stammen; ‘etnische vijandigheid’ = vijandigheid tussen verschillende volken.

’JEZUS IS ALLES VOOR MIJ’
LES 12 WAT DOET JEZUS’ LIJDEN MET MIJ?
MEELEVEN MET DE VERVOLGDE KERKNOG WAT 

Nepal: Ik ben bevrijd
In Nepal groeit de kerk sterk, tegelijk neemt ook 
de verdrukking toe. Christenen komen nauwe-
lijks aan een baan en mogen het evangelie niet 
delen. Toch gebeurt dat wel. Want de jongeren 
en ouderen die tot geloof komen, weten 
glashelder te vertellen waarvan zij bevrijd zijn: 
van het ‘pleasen’ van de goden, van de angst! In 
het hindoeïsme ben je dag en nacht bezig met 
het tevreden stellen van allerlei goden. Ben je op 
je scooter op weg naar je werk en je komt langs 
een tempel, dan stap je af en brand je wierook. 
Want anders… ‘Wij zijn bevrijd van duistere 
machten die ons letterlijk in de angstgreep 
hielden’, zeggen nieuwe christenen.
1. Stel dat jij in Nepal woonde. Je zit bij een 

vriend achterop de scooter. Opeens stopt hij, 
omdat hij eerst wierook moet branden in de 
tempel. Wat doe en/of zeg jij?

2. Denk je dat er in Nederland óók goden of 
dingen zijn waarvan mensen bevrijding nodig 
hebben? Welke bijvoorbeeld?

3. Stelling: ‘Ik ervaar dat Jezus mij vrij heeft 
gemaakt.’ Reageer met een cijfer tussen 0 = 
helemaal mee oneens, en 10 = helemaal mee 
eens.

Kort en 
krachtig

Costa Rica: Doen wat Hij zou doen
Kerken zijn er genoeg in Costa Rica. Maar voor 
veel mensen is het alleen een plek om een 
kaarsje aan te steken of om op zondag even 
heen te gaan. In sommige kerken zijn ze 
anders gaan denken. Het gaat niet om naar de 
kerk gaan, maar om kerk zijn! Net zoals in La 
Tabla, een wijk in de hoofdstad San José waar 
twee drugsbendes actief zijn. Tja, daar ga je 
niet zomaar naar de kerk… Bella Flor wel, ze 
werkt er al 25 jaar. En wat doet ze dan? Een 
speeltuin opknappen voor kinderen, de deur 
van het eethuisje openzetten voor verslaafden 
en het afval uit de rivier opruimen. Is dat 
kerk-zijn? Zeker, elke dag in de voetstappen 
van Jezus gaan en doen wat Hij zou doen. 
1. Stel dat jij in Costa Rica woonde. Je ziet dat 

de rivier in de wijk vol afval ligt. Ga je het 
opruimen met de kans dat mensen je 
keihard uitlachen of loop je wat verder door 
naar een straat waar het wel schoon is? 

2. Bij jou zijn waarschijnlijk niet veel drugs-
verslaafden in de buurt maar er zijn wel 
mensen die niet gezien of geholpen 
worden. Welke mensen zijn dat? 

3. Stelling: ‘Ik vind het belangrijk dat de kerk in 
Nederland zich inzet voor verslaafden.’ 
Reageer met een cijfer tussen 0 = helemaal 
mee oneens, en 10 = helemaal mee eens.

ZENDING
Want het evangelie is voor iedereen

MET DE KERK WERELDWIJD
- contact met elkaar
- elkaar steunen
- van elkaar leren

ZENDINGSVERHALEN

ZENDING BEGINT BIJ GOD ZELF!
- God wil dat iedereen op de wereld 

van Hem hoort
- God heeft de wereld lief
- God vraagt het! 
- God is het waard

ZENDING IS
- vertellen over Jezus
- Zijn liefde laten zien 

O aan armen
O aan zieken
O aan eenzamen
O aan iedereen
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